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Israéls bestaansrecht opnieuw in het geding

Nooit gaat Juda ten onder en Jeruzalem blijft altijd bewoond. Joel 4:20

Op 14 mei 1948 is Israél officieel erkend door de Volkerenbond als
thuisland voor het Joodse volk. Dat was drie jaar nadat Hitler verslagen werd
en hij 6 miljoen Joden had vermoord. De hele westerse wereld steunde het
plan om in Israél een thuisland te vestigen voor de overgebleven Joden.
Enkele honderdduizenden van hen, uit Europa, Noord-Afrika en uit Irak en
Iran, kwamen na bijna 2000 jaar van ballingschap terug in Eretz Jisrael om
het land op te bouwen.

Er zou nimmer meer een tweede Holocaust komen was een belofte waar
niemand van de westerse samenleving op dat moment aan twijfelde. Maar
de realiteit was anders. De Arabische volken erkenden de Staat Israél niet.
Vanaf dag één waren ze vastbesloten het vernietigingsplan van Hitler te
volvoeren, en dat geldt tot aan de huidige dag. Israél heeft vele existentiéle
oorlogen gevoerd: de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948, de Zesdaagse
Oorlog in 1967, de 'Jom Kippoer” Oorlog in 1973, de Libanon Oorlog in de
tachtiger jaren, gevolgd door de diverse Intifada’s met ontelbare aanslagen.
En daarnaast nog vele minioorlogen, zoals die in Gaza sinds Israél zich daar
in 2005 terugtrok. De dreiging van Iran is al sinds de jaren ‘80 aanwezig, en
die dreiging is alsmaar gegroeid tot het onlangs zijn climax bereikte.

Israél vecht constant voor zijn bestaan. Er is een geestelijke oorlog gaande
tussen Goed en Kwaad, en er zijn maar weinig mensen die dat begrijpen, en
maar heel weinig westerse landen die Israél steunen. Wat telt is dat de
Eeuwige, Tsewa'ot, het ziet. Israél is niet alleen, God strijdt met hen mee.
En sinds 7 oktober 2023 is het heel duidelijk voor wie het zien wil. Het
antisemitisme in de wereld is geéxplodeerd. De VN is door verschillende
internationale organisaties ontmaskerd als een pro-terreur-organisatie die
Israéls bestaansrecht ondermijnt.

Jom HaZikaron — Israels dodenherdenking

leder jaar herdenkt Israél de gevallen soldaten in alle oorlogen op Jom
haZikaron. Sinds het bloedbad van 7 oktober zijn 856 soldaten
omgekomen, 82 politiebeambten en 935 burgers. Hamas houdt nog
steeds 50 gijzelaars vast in de afschuwelijke tunnels in Gaza. Van ongeveer
20 mensen wordt verwacht dat ze nog in leven zijn. Voordat de herdenking
op dinsdag 29 mei van dit jaar begon, braken enorme branden uit rondom
Jeruzalem. Deze zijn aangestoken door Hamas-aanhangers. De sterke wind
maakte dat het vuur zich razendsnel verspreidde in de bosrijke heuvels
rondom Jeruzalem. De wegen naar Jeruzalem raakten geblokkeerd,
duizenden mensen strandden en moesten hun auto’s verlaten om zichzelf

te redden. Voor het eerst in Israéls 77-jarige bestaan werden alle
herdenkings-ceremonies in het hele land afgelast.

De dag daarna was het Onafhankelijkheidsdag, maar ook op die dag werden
alle feestelijkheden afgelast. Het Joodse volk verkeert in rouw, wat hebben
we eigenlijk te vieren? Op Pesach proclameren wij: “In elke generatie staan
vijanden tegen ons op om ons te vernietigen, en de Eeuwige, gezegend is
Hij, redt ons uit hun handen.” Inderdaad heeft Hij het Joodse volk door heel
de geschiedenis heen altijd gered uit de handen van onze vijanden. Al in de
dagen van de onderdrukking in Egypte totdat Am lJisraél het Beloofde land
bereikte, maar ook daarna. Vele volkeren trokken op tegen Israél om het
volk te onderwerpen, te vervioeken of te vernietigen, maar het Joodse volk
bleef standvastig en stelde zijn vertrouwen op de Eeuwige — de Verlosser
van Israél. En uiteindelijk zal de hele aarde Hem erkennen in alle glorie en
majesteit. De tijd van Verlossing nadert snel in onze dagen.

Haman zal opnieuw vallen

In de nacht van 15 juni heeft Israél een verrassingsaanval uitgevoerd tegen
het islamitisch regime van Iran, terwijl de oorlog in Gaza tegen Hamas
onverminderd doorgaat en de Houthi-rebellen uit Jemen ballistische
rakketten afvuren op Israéls burgers. En nu gebeurt hetzelfde in veelvoud
vanuit Iran. Israéls leger is actief in Shomron en Judea waar ze de
jihadistische cellen ontmantelen, en niet te vergeten in Libanon en Syrié,
waar ze zorgen dat de grenzen veilig blijven. Israél is belast met een immens
grote taak: het voeren van een complexe oorlog, waar zelfs de VS-moeite
mee zou hebben. Dit is alleen mogelijk omdat God met Israél is in deze
bewogen tijd en complexe strijd.

De ayatollah van Iran symboliseert Haman uit de tijd van Mordechai en
Ester. Net als Haman maakt de ayatollah er geen geheim van dat het zijn
doel is om Israél te vernietigen. Al meer dan twintig jaar werkt Iran ijverig om
dit plan uit te voeren. Dankzij dat Hamas haar geduld verloor, en zonder
overleg met Iran en Hezbollah het bloedbad startte, is Israél gespaard
gebleven voor een veel grotere ramp. Hoe moeilijk en verdrietig de situatie
ook is, heel Israél weet dat God dagelijks wonderen doet en dat onze hulp
van Hem komt!

Met Zijn hulp zal Israél erin slagen deze geestelijke vijand te overwinnen.
Moge het in korte tijd gebeuren. Tegelijkertijd vraag ik eenieder om actief het
antisemitisme te helpen bestrijden. Am Jisraél Chai! (Het volk Israél Ieeft!)

Moge Eeuwige u zegenen, Tuvia Kolman




